Scheldewandeling

Op zondag 26 juni 2022 om 14u30 trekken we nog eens de natuur in. We doen
dit langs de Scheldevallei in Wetteren-Ten-Ede. Het is het dorp waar ik geboren
ben en intussen al 77 jaar woon. En waar ik van houd. En ik kan u gerust zeggen
dat ik er ieder bewandelbaar paadje ken. En al zijn het niet de Kalkense
Meersen, het zal gerust meevallen.

We zullen vertrekken aan de kerk van Ten Ede om 14u30 op zondag 26 juni
2022. Er is voldoende parking op het dorp zelf. Toch een aandachtspuntje:
tijdens de wandeling is geen sanitaire stop voorzien. Kom desnoods dus wat
vroeger. Op 50 meter van de kerk is er in de Edeschoolstraat een Senioren home,
ge kunt daar dan nog iets drinken en/of het toilet gebruiken. Maar om 14u30
willen we dus vertrekken aan de kerk.

Mijn dorp was eens het dorp van boeren en bloemisten. Dit is bijna verdwenen
wegens de kleinschaligheid. Er zijn nu nog slechts een paar (heel grote)
bloemisterijen, en het boeren leven is bijna totaal verdwenen. Onze wandeling
laat u dan ook een vervallen boerderij zien en we doorkruisen, bijna letterlijk
een grote bloemisterij.

Ons pad voert ons verder langs een boom, die nog meegedaan heeft in een
wedstrijd, schoonste boom van Belgi€ en Europe, een Mister Boom, zeg maar.
Een boom met zo’n dikke buik moet zeker mannelijk zijn.

We laten u de plaats zien waar dijkwerken ons dorp moet beschermen tegen
overstromingen en tegen een duizendjarige storm. En uiteraard gaan we ook
eens op de Scheldedijk. We zullen dus water zien en misschien zelfs een voorbij
varende boot. En een vliegtuig hoog boven u, en ge gelooft mij misschien niet,
maar we passeren zelfs een vliegplein. Neen, dat is niet waar natuurlijk, maar er
staat daar wel, ergens langs de Schelde, een zeer groot vliegtuig. Is dit mooi? Ik
weet het ook niet, het trekt in ieder geval de aandacht, en zelfs de burgemeester
van Wetteren is er niet in geslaagd dit door de eigenaar te doen weghalen.

We maken ook een kleine lus in de woonwijk De Bommels, een wijk die 50 jaar
geleden niet bestond, maar nu een villawijk tussen de bomen.

En dan passeren we ook nog de “Rode Hoeve”, een geklasseerde hoeve, die een
zekere rol van betekenis gespeeld heeft vroegere jaren, maar nu niet meer als
dusdanig uitgebaat wordt.

De wandeling is ongeveer 9 km lang. Maar ze kan op bepaalde punten ingekort
worden. Na ongeveer 5 km kan, wie te moe wordt of om andere redenen



terugkeren naar ons beginpunt, dat van daar op 1 km ligt. Na de wandeling
komen we dan samen in de Senioren home, in de Edeschoolstraat. We zullen er
nog een afscheidspint drinken. Ik moet wel nog even navragen wat de
mogelijkheden zijn om daar nog eventueel een kleinigheid te eten. Ik vermoed
dat dit mogelijk moet zijn, maar dat laat ik later nog aan iedereen weten.

Ik had wel graag een idee gehad hoeveel personen we mogen verwachten. Mag
ik jullie dus vragen een mail te sturen naar info@polyvalenten.be met de
vermelding of u meegaat en met hoeveel. U kunt dit vanaf nu doen, maar wacht
ook niet tot de laatste dag.

Ten slotte nog dit: de wandelpaden zijn over het algemeen droog en begaanbaar,
maar ge weet nooit. Dus, trek toch niet uw beste schoenen aan, maar houd er
rekening mee dat het toch een natuurwandeling is.

Ik verwacht jullie dus in grote getale, zondag 26 juni om 14u30 aan de kerk van
Wetteren-Ten-Ede. Ik vertel er u het verhaal van Marie De Veirman, en daarna
gaan we op stap.

Tot dan.
Hervé



