BEZOEK LANDLOPERSKOLONIE 7 MERKSPLAS
Voorheen kolonie van weldadigheid

(kolonie 5 te Wortel wordt niet aangedaan)
zondag 19 mei 2019

ONTHAAL (met koffie) om 10u

_Gevangenismuseum in Landloperskapel,
Kapelstraat 9 te Merksplas

GROEPSBEZOEK IN HET GEVANGENISMUSEUM (10:30 u -
11:30)

In het Gevangenismuseum vertelt de gids het cultuurhistorisch
verhaal van de vagebonden in de landloperskolonies van Merksplas
en Wortel, dat onlosmakelijk is verbonden met de context van de
armoede en van justitie. De gids vertelt de geschiedenis van
“Straffen en misdrijven door de eeuwen heen” van het Belgisch
Gevangeniswezen, en van "Het leven zoals het was" van de
landlopers, die werden opgesloten toen arm zijn nog een misdrijf
was... En al deze verhalen ondersteunen de aanvraag voor
erkenning op de Unesco-lijst van werelderfgoed.

MIDDAGLUNCH (12u -14 u)

Na het museumbezoek is er gelegenheid tot lunch in de Brasserie
"De Kolonie" (100m van het gevangenismuseum)

Gezien de beperkte tijd en voor een viot verloop van de bediening
voor een groep van 25 personen (en we zijn daar niet alleen) werd
gekozen voor een

Tweegangen-menu:

Hoofdgerecht:

» Varkenshaasje met champignonroomsaus, fris slaatje en frietjes
Of

« Kabeljauw met witte wijn saus — warme groentjes — puree

Dessert:



* Fantasie van de chef

Aperitief en drank volgens eigen keuze.

GEGIDSTE WANDELING:HET VAGEBONDJESPAD (14 u tot 16)

Vertrek: Bezoekerscentrum 5-7, Kapelstraat 10, Merksplas (ca 4
km, 2u, stevig schoeisel).

Het Vagebondjespad is een cultuurhistorische gegidste wandeling op
het landlopersdomein, waarbij ook aandacht wordt geschonken aan
de nominatie voor erkenning op de lijst van het Unesco
Werelderfgoed.

Een bezoek in de gevangenis zelf is om veiligheidsredenen niet
mogelijk, maar je wandelt vlak naast de strafinrichting en het
centrum voor illegalen. Je wandelt doorheen het “justitiedorp”, langs
de cipierswoningen, de ringgracht, de gevangeniskapel, de
landlopersbegraafplaats, de natuur en de landerijen, terwijl de gids
het verhaal vertelt van de vroegere landlopers, de huidige
gedetineerden en illegalen.

Een bezoek aan het interieur van de gevangeniskapel is enkel
mogelijk als het gebouw niet gebruikt wordt door het
evenementenbureau dat het huurt: we hebben daar pas enkele
dagen voordien zekerheid over.

Het aantal bezoekers voor deze activiteit is normaal beperkt tot 25
personen.

Gelieve zo snel mogelijk aan info@polyvalenten.be uw deelname
te bevestigen samen met de keuze van het menu ( vlees of vis).

De prijs voor deze uitstap (museumbezoek,lunch,wandeling
vagebondspad) bedraagt 45 euro per persoon. U kunt dit bedrag
storten op rekening van de Groepering voor Polyvalenten:
IBAN=BE18.1400.5646.3565.

Interessante website voor meer informatie
http://www.gevangenismuseum.be/




Wegwijs naar het Gevangenismuseum:

Autostrade Antwerpen-Eindhoven, afrit 22 Beerse richting
Merksplas.

of

Autostrade Antwerpen-Breda, afrit 2 Hoogstraten richting
Merksplas.

De landloperskapel bevindt zich in de Kapelstraat te
Merksplas, langs de baan Merksplas-Rijkevorsel.

Volg de toeristische wegwijzers “"Kolonie”.

De reisroute vanuit Wetteren bedraagt ongeveer 96 km
De reisduur wordt geschat op 1u en 20 minuten

Er is een grote parking tussen de kapel en de brasserie
Afstand kapel - brasserie is 100 m

Het gps-adres is Kapelstraat 9, 2330 Merksplas (Google Maps:

https://goo.gl/maps/XnY{fD8RtdDk

Op deze link kan je de routebeschrijving ingeven

Zie ook de link naar www. gevangenismuseum.be

Na 16 u eindigt het officieel bezoek. Daarna is er nog de
mogelijkheid om na te kaarten en voor degenen die dat
wensen kan in de brasserie op eigen kosten nog gegeten
en/of gedronken worden.



