
Beste iedereen, 
 
Dit jaar hebben we nog geen kasteelbezoek gedaan. Maar met onze laatste activiteit 
bezoeken we niet alleen een kasteel maar komt u ook nog alles te weten over zijn 
bewoners. En we maken er meteen een daguitstap van. 
 
Onze daguitstap, gepland op zaterdag 8 december 2018, brengt ons naar Leuven 
met als thema “In het spoor van de Arenbergs”. De Arenbergs is een familie die 5 
eeuwen in Leuven gewoond heeft en die tot de jaren 50 het kasteel van Arenberg 
bewoond hebben. De hele geschiedenis komen te weten tijdens ons bezoek aan de 
tentoonstelling. En ook een bezoek aan hun kasteel staat op ons programma. 
 
Ons dagschema ziet er als volgt uit. 
 

 10u00: samenkomst in taverne-huisbrouwerij Domus, Tiensestraat,8 Leuven, 
waar ons een kopje koffie aangeboden wordt. 
 

 11u00: ontmoeting met de gids aan de ingang van het M-museum Leuven, L. 
Vanderkelenstraat 28 
Geleid bezoek aan de tentoonstelling “De Arenbergs”. 
 

 12u45: lunch in taverne huisbrouwerij Domus. 
 

 14u30 ontmoeting met de gids aan de ingang van het kasteel van Arenberg, 
Heverlee. 
Geleid bezoek aan het kasteel. 
 

 16u30: einde van deze dagtrip 
 
 
Voor de lunch moeten we vooraf kiezen uit: 
 

 soep van de dag 
 keuze 1: brochette d.i. gevogelte – provençaalse saus – frieten 

 
OF 
 
keuze 2: cambrinusrib d.i. varkenfilet – saus ‘grand-mère’ – seizoensgroenten 
- kroketten 

 
Enkele bijkomende gegevens: 
 
Na de  middag verplaatsen we ons van het centrum van Leuven naar Heverlee We 
gaan die verplaatsing doen met de bus. De beste optie is dus om per trein naar 
Leuven te komen, want voor het bezoek zelf is geen auto vereist. Ik deel later nog de 
uren van de trein en de bus mee. Voor wie toch met de auto naar Leuven zou komen, 
er is een gratis randparking, parking Bodart, veilingweg, Leuven, maar er zijn ook 
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betalende parkings dichter bij het centrum nl. aan het station en in de 
bondgenotenlaan. De dichtste parking is de ondergrondse parking Ladeuze, op het 
Mgr. Ladeuze plein. Prijs ongeveer 2 euro per uur. Mogelijks zijn er in december 
reeds winteractiviteiten op dit plein, waardoor deze parking wat rapper kan vollopen.  
 
De prijs van deze uitstap, bezoek aan het museum, het kasteel en de lunch 
inbegrepen bedraagt 50 euro. In de prijs is ook een aperitief inbegrepen, en 
misschien kan de drank aan tafel er ook nog bij. 
 
Wij willen u vragen uw deelname per E-mail te bevestigen aan 
info@polyvalenten.be, ten laatste tegen ZONDAG 18 NOVEMBER (doch liefst 
nog vroeger) met vermelding van het aantal personen en de overeenkomstige 
KEUZE voor de lunch (Brochette of Cambrinusrib) en het bedrag over te schrijven 
op de rekening van de Groepering voor Polyvalenten BE18 1400 5646 3565 
BIC=GEBABEBB 
 
Het bezoek is op zaterdag, maar het is toch nog altijd langs Brussel naar Leuven. Als 
u niet per trein komt, schat dan voldoende tijd in, ik zou aanraden zeker anderhalf 
uur. 
 
Gsm nr. (Hervé): 0495.52.57.03 
 
Alle verplaatsingen gebeuren op eigen risico en verantwoordelijkheid. 
 
Dank aan Karel en zijn schoondochter, voor hun hulp bij het leggen van de contacten 
voor deze organisatie. 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
 
Mede namens Paulette, Carine, Chris, Baudewijn, Philippe, Michel en Lucien 
 
Hervé 
 
P.S. Breng dit document mee op de dag zelf, dan hebt u altijd een leidraad bij de 
hand. 
  



 

 
 


