Groepering voor Polyvalenten

Wetteren, 28 augustus 2013

Beste vrienden,

Op 21 september a.s. brengt het jaarlijkse stadsbezoek ons naar de hoppestad POPERINGE.
Ontstaan in de zevende eeuw kreeg Poperinge in 1147 een stadskeur en in 1187 marktrechten. De
bloeiende lakenindustrie wekte de afgunst op van de Ieperlingen zodat in de veertiende eeuw de
Vlaamse Graaf het geschil tussen Poperinge en Ieper beslechtte in het voordeel van Ieper en
waarbij in 1343 aan Poperinge een weefverbod werd opgelegd. De stad schakelde toen over op de
hopteelt. Hoewel Poperinge tijdens de eerste wereldoorlog aan de frontlijn lag, bleef de stad
betrekkelijk ongedeerd.

Ons programma ziet er als volgt uit:

Afspraak om 13u45 aan het Talbothouse aan de zijingang in de Pottestraat (dicht de
gasthuisstraat nr. 43) Website www.talbothouse.be Tel.057333228. Na een korte inleiding
door een plaatselijke gids kan de tentoonstelling over het ontmoetingscentrum voor Britse
soldaten in de eerste wereldoorlog en alles wat met die oorlog in verband staat, vrij bezocht
worden.

Na een korte drankstop in het café¢ van het Hoppemuseum (gasthuisstraat nr. 71
www.hopmuseum.be) maken we met een eigen gids een korte stadswandeling en brengen
we een bezoek aan de vijftiende eeuwse Bertinus kerk of de gotische hallenkerk Sint Jan,
de dodencel en executiepaal in het stadhuis (op deze plaats gebeurden de terechtstellingen
door het Britse leger van de deserteurs uit eigen rangen), vervolgens komen we langs het
Weeuwenhof en nog enkele pleinen met mooie historische gevels.

Rond 17 uur vertrekken we met enkele wagens naar Lyssenthoek (Engels militair kerkhof)
even buiten de stad en gelegen aan de Boescheepseweg 35A Poperinge. Oorspronkelijk was
hier van 1915 tot 1920 het grootste evacuatiehospitaal van de Ieperboog gevestigd. Ik wil u
aanraden om nog voor het stadsbezoek de website van de begraafplaats te raadplegen om u
op die manier beter te kunnen voorbereiden op de harde confrontatie met het
oorlogsgebeuren. Onder meer het pas geopende bezoekerscentrum vertelt het verhaal van
deze unieke site. (www.lijssenthoek.be)

Rond 18u4S5 sluiten we (zoals de traditie het wil) af met een avondmaal in “Gasthof De
Kring” te Poperinge, Burgemeester Bertenplein 7 (dicht bij de Grote Markt)
www.dekring.be Tel. 057333861. We hebben geopteerd voor een driegangenmenu met
aperitief, aangepaste wijnen, koffie of thee en frisdranken voor de prijs van ongeveer 60
Euro per persoon.

Enkele praktische gegevens:

Onbeperkt en kosteloos parkeren kan (voor zover er plaatsen beschikbaar zijn) op het
Oudstrijdersplein. Indien deze parking volzet is, bestaat de mogelijkheid om in de Deken
De Bolaan te parkeren aan beide zijden van de straat langs het college. Dit is het
gemakkelijkst te bereiken via de Europalaan en de Zuidlaan om aan de rotonde de Deken
De Bolaan te nemen tot aan het einde (Burgemeester Bertenplein).

Er zijn drie parkeermogelijkheden in de stad:
Blauwe zone: max. 2 uur

Betalende zone: max 3 uur

Zone onbeperkt en gratis parkeren



e Kostprijs voor inkom Talbothouse en gidsen bedraagt ongeveer 13 Euro per persoon en is
ter plaatse te vereffenen.

e Inschrijven voor 7 september aanstaande met een eenvoudig E-mail naar
info@polyvalenten.be en vermeld duidelijk met hoeveel personen je deelneemt aan de
bezoeken en of met hoeveel personen je meegaat naar het restaurant.

e Vanuit Wetteren is de afstand 100 km tot in Poperinge, reken dus op 1.10 uur rijden

e Gouden tip voor de trappistenliefhebbers: op slechts 8 km van Poperinge bevindt zich de abdij
van Westvleteren, gelegen aan de Donkerstraat te Vleteren. In café “In de Vrede” naast de
abdij kan men zich bevoorraden met één van de abdijbieren die op dat moment gebrouwen
worden (6 flessen per persoon).

Ondergetekende: ..............cooevvennnnn.
Adres: ..o
Tel:
Schrijft in voor ...... personen voor het bezoek op 21 september aan Poperinge en omgeving.
Schrijft in voor ...... personen voor de rondleiding.
Schrijft in voor ...... personen voor de maaltijd.

Alle betalingen gebeuren contant ter plaatse.

De verplaatsing geschiedt op eigen risico.

Met vriendelijke groeten
Mede namens Paulette, Eddy, Boudewijn, Philippe en Michel

Chris De Smet

Schooldreef 41

9230 Wetteren

09 369 72 23

voor de dag zelf: 0474 261196




